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De kerk als nieuw. 
De droom

van Maarten Luther  
blz. 5 

De weg van het herstel,
om weer opnieuw
te beginnen.
blz. 3

Vergeving voor wie 
gevangen zat;
een echte nieuwe kans?
blz. 6

Wat kun jij weer
als nieuw maken, 
gekocht bij Op ‘e Nij?
blz. 2

Kansen in onze dorpen
-samen zinvol leven-

Er worden in onze dorpen allerlei
activiteiten georganiseerd. Dat is
belangrijk voor de leefbaarheid.
Ook in deze krant staat veel om
hier te doen en te beleven. Lees
eens rustig door wat er voor u,
voor jou bij zit. Aan iets meedoen
is vrijblijvend, zonder kosten en
ieder is hartelijk welkom.

Het zijn kansen aangeboden vanuit
drie dorpskerken (zie onderaan de
bladzij). Samen vertalen we ons
hoopvolle verhaal met een verbin-
dend thema: ‘Als nieuw!’.

Vul de bijgevoegde antwoordkaart
in en doe die in de brievenbus bij
een van de drie kerken: in Warns,
Molkwerum of Koudum (brieven-
bus Op ‘e Hichte). Oant sjen!

veelzijdig aanbod vanuit de kerken

Met het verbindende thema
‘als nieuw!’ denken we na
over vragen van vandaag



Samen naar een mooie film
Kom samen kijken naar ‘The old oak’, een film uit
2023. Cafébaas TJ Ballantyne heeft moeite om
zijn pub open te houden. Dat was vroeger wel
anders, in de toen nog bloeiende mijnbouw-
gemeenschap in Durham (GB). Nu is deze pub de
enig overgebleven plek waar mensen elkaar nog
gewoon kunnen ontmoeten. Maar hoe kijk je dan
naar nieuwe gezichten in jouw buurt?
We zien een stadswijk in langdurige tegenwind,
zoals dat wijken en dorpen op veel plaatsen in de
wereld overkomt. Wanneer er onverwacht
Syrische vluchtelingen worden gehuisvest lopen
de spanningen op. Een onverwachte vriendschap
werpt een nieuw licht op oude patronen.

Donderdagavond 14 november, 19.45 uur, in Op
‘e Hichte. Toegang gratis. Met de mogelijkheid
van een gift na afloop ter bestrijding van de
onkosten.

Als nieuw! zo luidt het verbindende thema voor
dit seizoen. ‘Als nieuw!’ is de uitdaging om
anders te durven kijken. Niet langer alsof we
alles al weten, niet alsof we geen andere kant op
kunnen. Christelijk geloof komt voort uit het
nieuwe begin. Liefdevol ziet God ons ‘als nieuw’.
Vergeving vertelt van een nieuwe kans krijgen en
nieuwe kansen geven. Onze wereld kent veel
machthebbers die kiezen voor geweld,
geschreeuw en eigen gewin. Gelukkig is er
andere macht, Jezus heeft die koninklijk
voorgeleefd. Zijn voorbeeld inspireert om
opnieuw te beginnen. Om met verwondering te
leven: Als nieuw!

Samen ‘iets als nieuw’ maken
Oude spullen kunnen opnieuw bruikbaar worden. Op
zaterdag 19 oktober 2024 gaan we om 10.00 uur samen
naar kringloopwinkel ‘Op ‘e Nij’ in Koudum. Hier kan
iedereen voor een klein bedrag iets kopen dat je in de
maanden daarna op kunt knappen, repareren of
‘pimpen’. Mocht de datum niet schikken dan kan er
uiteraard op een ander moment ook iets gekocht
worden.
Vervolgens is het de bedoeling dat je aan je voorwerp
een toegevoegde waarde geeft waardoor je aankoop
anders, maar weer ‘als nieuw’ is. De nieuwe voorwerpen
gaan we vervolgens begin maart in Op ‘e Hichte veilen.
Voorafgaand aan de veiling krijgt iedereen gelegenheid
om de ‘nieuwe’ voorwerpen te bekijken. De opbrengst
van de veiling gaat naar een goed doel dat in
samenspraak met diakenen wordt gekozen.



Tijd voor thee
Gezellige inloop voor u en jou

Bij de gezellige inloopmiddag
Tijd voor thee staan de
deuren van Op ‘e Hichte
voor iedereen open. Bij lekkere
thee of koffie is er gelegenheid om even bij te
praten, een spelletje te doen of naar een leuk
verhaal of gedicht te luisteren.
Gewoon belangstelling en gezelligheid delen. Dus
heb je daarvan over of heb je daarvan soms wat
weinig dan ben je hier allebei nodig en hartelijk
welkom.
Steeds van 14.00 uur - 16.00 uur, op donderdag
3 oktober, 7 november, 5 december, 9 januari,
6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei.

Informatie bij Tsjibbe Wijnsma (tel. 521822).

De Ouderensoos
Elke veertien dagen is er gezelligheid, een mooi
verhaal, wat lekkers en even zingen voor ouderen.
Kom erbij!
De eerste keer dit seizoen is op maandag 7 oktober,
van 14.30 tot 16.30 uur. Vervolgens om de 14 dagen,
steeds in Op ‘e Hichte. Informatie bij Aaltje Broersma
(tel. 522334) en Annie de Kroon (tel. 522259).

De weg van herstel  
Nogal wat mensen krijgen in hun leven te maken met
tegenslag in hun gezondheid. Je kunt een tijdlang niet
zomaar verder. Hoe kom je, als het je weer wat beter
gaat, terug in de kring van collega’s, buurtgenoten,
vrienden? Ben je dan weer ‘helemaal de oude’ of zo goed
‘als nieuw’. Of is er iets anders met je gebeurd? Twee
bekende vakmensen vertellen een avond over de
veelzijdige weg van herstel. Ook gaan ze in op vragen. Het
kan dan niet gaan over persoonlijke behandelplannen,
maar dat begrijpt u wel.

Dick Bellinga is gepensioneerd osteopaat en
fysiotherapeut. Hij heeft in zijn werkzame leven veel
mensen gezien met gezondheidsklachten. Wat zijn de
mogelijkheden van mensen om (met hulp) te herstellen
van fysiek ongemak? Heeft ook onze geestelijke
gesteldheid hiermee te maken? Is het zo dat we altijd
volledig kunnen herstellen van onze klachten, of moeten
we soms leren accepteren dat volledig herstel (als nieuw)
niet mogelijk is?
Gelke Talsma is werkzaam als fysiotherapeut in het
Antoniusziekenhuis in Sneek. Hij is in zijn dagelijkse werk
bezig met het herstel van mensen die om wat voor reden
dan ook ziek zijn geworden. Hoe kijkt hij tegen de
mogelijkheden van herstel van mensen aan, hoe kun je
herstel bevorderen en welke kracht(en) heb je hierbij
nodig?

We hopen op een inspirerende avond over de weg van
herstel. Datum: donderdag 20 maart 2025
Aanvang 19.45 uur, in Op ‘e Hichte

Oude gerechten, nieuwe smaken
Samen eten blijkt een goed recept voor
verbinding te zijn dus dat gaan we dit seizoen
ook zeker weer doen en wel op vrijdag 7
februari 2025 om 18.00 uur in Op ‘e Hichte.
Deze keer willen we u vragen om een
vertrouwd gerecht een nieuw, ander of
misschien zelfs buitenlands accent te geven.
Wellicht gebruikt u een bereidingswijze die
net even anders is dan ‘normaal’ of kent u
een leuke / nieuwe variatie op een
gebruikelijk gerecht.
We zouden het leuk vinden als u op een
briefje noteert hoe uw gerecht heet en
waarom het net even anders en dus ‘als
nieuw’ is. Dit kan de smaak zijn, de manier
waarop het bereid of opgemaakt is of
wellicht de manier waarop het gegeten moet
worden.
Een ‘gast aan tafel’ is ook altijd welkom. U
kunt dit op de antwoordkaart invullen.



Middagdienst in de Martini
Voor wie niet zo makkelijk op zondagmorgen
naar de kerk kan komen organiseren we
(rustige) middagdiensten. Er zijn dan mensen
om u even te helpen als bijvoorbeeld het
lopen lastiger werd. Na afloop drinken we
met elkaar thee of koffie. Neem gerust
iemand mee.
Op woensdag 16 oktober 2024,
woensdag 22 januari 2025 en woensdag 14
mei 2025, korte middagdienst in de
Martinikerk, aanvang 15.00 uur.
Verdere informatie bij ouderling Anneke
Munniksma: 0514-521818.

Gemeente Groei Groep
De GGG bestaat uit een aantal gemeenteleden dat eens in de drie weken bij elkaar komt om te praten over
hoe we in het dagelijks leven omgaan met het geloof. We doen dit door ervaringen uit te wisselen en door
voorvallen te delen die plaats vinden in ons leven.
Daarvoor maken we gebruik van een boekje met Bijbelteksten en achtergrondinformatie, daarna praten we
dan over de vragen die hierover worden gesteld. Zo proberen we elkaar te inspireren.
Wie belangstelling heeft gekregen is van harte welkom. De eerste avond is dinsdag 24 september, aanvang
19.45 uur, in Op 'e Hichte.

Tijd voor het feest
‘Tja, hoe zat het ook al
weer met dat feest?’
Wat je ooit hebt meege-
kregen kan vervagen.
Dan lukt het minder
goed om er een ander
over te vertellen.

Met ‘vieren’ krijg je de
kans om je indrukken
van christelijk geloven op
te frissen. Er is een
boeiend magazine en er
zijn leuke filmpjes bij
beschikbaar. ‘Vieren’ is

als een cursus om samen in gezelligheid te volgen. Voor jou
die al wel iets weet van de feesten, zoals Kerst, Pasen en
Pinksteren. En net zo goed voor jou die er nog bijna niets
van heeft meegekregen. Je moet niks, je krijgt de kans om
er samen iets van op te steken.
Aandacht voor de cursus ‘vieren’ past goed bij het
verbindende thema ‘als nieuw!’. Door te horen hoe mensen
van vandaag 7 feesten van christelijk geloof beleven komt
de inhoud op een verrassende manier dichtbij. Het
materiaal is ontwikkeld door de Protestantse Kerk in
Nederland.
‘Vieren’ zal in verschillende gespreksgroepen gebruikt
worden. Meld je aan via bijgaande antwoordkaart en we
laten je weten waar je terecht kunt. Leuk als je meedoet!

Excursie naar Hasselt
Ook dit jaar organiseren we tegen het einde van het
seizoen een gezellige excursie. De bedoeling is om op
woensdag 30 april 2025 naar Hasselt (Overijssel) te gaan.
Deze oude Hanzestad aan het Zwarte Water heeft veel
sfeervolle plekken en bezienswaardigheden. We maken een
gezellig programma voor deze dag. Verdere informatie volgt
te zijner tijd. U kunt deze datum alvast reserveren en u
aanmelden via het opgaveformulier.

Muzikale avond bij Gerard Zwart
Veel mensen in Koudum hebben al kennis
gemaakt met Gerard Zwart, die samen met
zijn vrouw Klaske aan de Gerben Ypmastraat
is komen wonen. Hij versterkt in de kerk de
groep organisten.
Op een muzikale avond maken we opnieuw
kennis. Thuis heeft hij namelijk een pijporgel
in de kamer staan. Dit klinkt hier heel anders
dan in een kerk. Gerard Zwart laat ons
opnieuw luisteren naar orgelmuziek, maar nu
naar een heel andere klank van het orgel.
Het wordt luchtige vrolijke muziek, die hij ten
gehore zal brengen, maar wel klassiek. Het
belooft een mooie avond te worden met veel
ontspanning en gezelligheid. Laat u verrassen
op donderdagavond 21 november van 20:00
uur- 21:30 uur op Gerben Ypmastraat 43 te
Koudum. Deze muziekavond wordt in de
woonkamer gehouden. Zo is er slechts plaats
voor 10 personen.



Kerk als nieuw
Door de eeuwen heen is het kerkelijk leven steeds 
veranderd. Ook nu zien we dat om ons heen 
gebeuren. Altijd klonk daarbij de roep om 
vernieuwing. Een van de grootste 
vernieuwingsbewegingen, de Reformatie, heeft ook 
in onze omgeving veel teweeggebracht. Het was de 
droom van Maarten Luther, vader van de 
Reformatie, om samen toe te groeien naar één 
vernieuwde kerk. Bieden zijn ideeën ook voor 
vandaag nog nieuwe kansen? 
Een specialist op dit terrein -hij is gepromoveerd op 
de theologie van Maarten Luther-, woont in 
Friesland en komt graag vertellen over dit nieuwe 
begin. Dr. Eelco van der Veer, predikant in Ferwert, 
spreekt over de droom van Luther.
Op donderdag 24 oktober 2024, om 19.45 uur in 
de Lebuïnuskerk te Molkwerum.

Speurtocht nieuw leven
Beste avonturiers, We nodigen
jullie uit voor een spannend
avontuur in de natuur!
Op zaterdag 3 mei 2025
organiseren we een speurtocht
'Op zoek naar nieuw leven'.
Deze speurtocht is speciaal
voor kinderen van 4 tot 14 jaar.
Trek je laarzen aan en draag
kleding die eventueel vies mag
worden. We gaan namelijk op
avontuur in de natuur! We
starten onze speurtocht in de
kerk van Molkwerum. Op
zaterdagmiddag 3 mei 2025,
van 14.00 uur tot ± 15.30 uur.
Meld je aan vóór 27 april
2025. Dit kan via de
antwoordkaart of door een e-
mail te sturen naar
scribamolkwar@gmail.com

Orgelconcert
Organist Feike Dijkstra zal ook dit 
jaar weer een prachtig concert 
geven dat u zeker niet wilt missen! 
Een unieke gelegenheid om te 
genieten van de prachtige klanken 
van het bijzondere orgel van de 
Lebuïnuskerk. Tijdens het concert 
wordt er ook een bakje koffie of 
thee aangeboden om uw ervaring 
nog aangenamer te maken.
Op zondag 9 februari 2025, van 
15.30 – 16.30 uur in de 
Lebuïnuskerk te Molkwerum. 
Toegang vrij, vrije gift na afloop.
Er is plaats voor 80 bezoekers. 
Opgave via opgaveformulier of 
voor 2 februari 2025 via 
scribamolkwar@gmail.com

Bloemschikken voor Kerst
We nodigen jullie uit om samen met ons creatief aan de slag te gaan en 
een prachtig kerststuk te maken, ieder op zijn eigen manier. Net als 
voorgaande jaren belooft het weer een gezellige en creatieve 
bijeenkomst te worden.
Op zaterdag 14 december 2024, om 09.30 uur in het Dorpshuis te 
Molkwerum. De kosten zijn plm. € 7,50. Meld je aan vóór 5 december 
2024. Na je aanmelding ontvang je meer informatie over het 
bloemschikken. We kijken ernaar uit om samen met jullie een mooie en 
creatieve ochtend te beleven!

Plamure
Geachte muziekliefhebber, Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor een muzikale traktatie in de 
Lebuïnuskerk van Molkwerum. Trio Plamure, bestaande uit Herman Beks (uit Molkwerum) op piano, Thys 
Wadman (uit Koudum) op cello en Paul van Schaick (uit Heeg) op fluit. Ze spelen al vele jaren samen en treden 
regelmatig op voor publiek. Trio Plamure speelt salonmuziek en composities uit de Barok. Ze zullen o.a. een 
fluittrio van Haydn ten gehore brengen, met na de pauze populaire melodieën uit vorige eeuwen. Tijdens de 
pauze kunt u genieten van een kopje koffie of thee. We hopen u te mogen verwelkomen op deze bijzondere 
muzikale middag.
Op zondag 20 oktober 2024, van 16.00 uur tot ongeveer 17.30 uur in de Lebuïnuskerk te Molkwerum. Toegang 
vrij, vrije gift na afloop. Er is plaats voor 80 bezoekers. Opgave via opgaveformulier of voor 13 oktober 2024 
via scribamolkwar@gmail.com

mailto:scribamolkwar@gmail.com


Creatief met mozaïek
Ben je op zoek naar een creatieve manier om je oude
bloempot of dienblad een nieuw leven in te blazen?
Kom dan naar onze workshop ‘Fleurig versieren’. Samen
gaan we aan de slag om de potten of bladen te versieren
met mozaïek. De mozaïeksteentjes bestaan o.a. uit
kapotte oude tegeltjes.
We kunnen onder het knutselen gezellig kletsen en
genieten van een kop koffie. Heb je geen oude bloempot
of dienblad, laat het ons weten zodat wij zorgen voor
deze voorwerpen.
woensdagavond 22 januari 2025, 19.30 uur in De Treffe
(maximaal 15 personen).

Nieuw leven rondom je
Welkom bij een presentatie met
beelden door Jan Albada over het
nieuwe leven van de weidevogels.
Jan is het hele voorjaar druk in de
weer om te kijken hoe het gaat met
de nesten van de vogels. Als er
eieren en jonge vogels zijn spelen
predatoren soms een beslissende
rol. Aan de hand van foto’s en
filmpjes wordt duidelijk waarom het
zo slecht gaat met onder meer de
grutto’s en de kieviten.
Er is de mogelijkheid om een aantal
weken daarna nog het weiland in te
gaan onder begeleiding van Jan. De
verhalen worden zo van concrete
voorbeelden voorzien.
Donderdag 8 mei, 19.45 uur in de
Johannes de Dooperkerk

Opnieuw beginnen
Bij het spel Monopoly zit de kanskaart ‘verlaat de gevangenis zonder
te betalen’. In het echte leven bestaat zo’n kaart niet. Wie in de
gevangenis zit betaalt op allerlei manieren. Vaak ook nog nadat je al
uit detentie bent.
Wie zijn schuld heeft uitgezeten mag opnieuw beginnen. Dat is vaak
niet de realiteit. In het christelijk geloof is vergeving een belangrijk
begrip, voor elk van ons. Hoe past dat als het gaat om gedetineerden?
Ds. Maartje Wildeman is voor velen van ons bekend van de jaren dat
ze predikant was in Balk en daarvoor in Oudemirdum, Nijemirdum,
Sondel. Sinds enige tijd werkt ze als predikant in de gevangenis. Daar
zijn ook andere woorden voor, zoals penitentiaire inrichting en
justitiepastoraat. Ze komt een avond vertellen over wat ‘als nieuw’
kan betekenen in de wereld van wie vast zitten. Wat kunnen wij
betekenen voor wie de gevangenis mag verlaten?
Er is ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan.
Donderdag 16 januari, 19.45 uur in De Treffe in Warns.

Tsjerkefair
Voorpret is ook vreugde, dus zet het alvast op je 
kalender: Op zaterdag 29 maart ’25 is er opnieuw een 
gezellige Tsjerkefair Warns in De Treffe. Voor elk wat 
wils, leuke spelletjes en allerlei lekkers. Het is van 
10.30 uur – 16.00 uur. Neem iemand mee, oant sjen!



Samen eten
Het is altijd gezellig bij de ‘Maaltijden voor alleengaanden 
60+’. We ontmoeten elkaar in een ongedwongen sfeer en 
bij lekker eten. Dat brengt mooie gesprekken. U mag altijd 
een vriend(in) of kennis meenemen. We komen samen in 
Dorpshuis De Treffe in Warns op de volgende 
woensdagen: 16 oktober, 13 november, 18 december 
2024. En 15 januari, 12 februari en 12 maart 2025. We 
beginnen om 16.00 uur eerst met koffie. Organisatie en 
aanmelding bij: Sippie Zeldenrust, tel. 681 874 en 
Sippie de Roos, tel. 681 796.

Bloemen bij het Paasfeest
Welkom bij een avond samen bloemen schikken.
Daarbij delen we ook wat achterliggende
betekenissen bij de bloemen. Het is dan dicht bij
het Paasfeest, dat kan in de schikkingen
zichtbaar worden. Zo heb je met Pasen iets
moois op tafel. Op donderdag 10 april ‘25, om
19.45 uur in De Treffe.

Veertigdagentijd samen beginnen
Op Aswoensdag begint de weg naar Pasen.
Veertig dagen om je voor te bereiden op ‘leven
in vrijheid’.
We willen die tijd samen inspirerend beginnen
met een eenvoudige maaltijd. In het gesprek
aan tafel kan het bijvoorbeeld gaan over wat je
wil ondersteunen, wat je mee zou willen
dragen.
Iedereen is welkom, wel graag aanmelding
vooraf via de kaart of bij Aagje Boersma (06-
126 034 03). Er zijn geen kosten aan
verbonden, wel is er gelegenheid voor een gift
aan een goed doel. Op woensdag 5 maart in De
Treffe Warns, 18.00 uur.

Samen naar de film: nieuwe kansen
We kijken samen in De Spylder naar ‘Je
verrai toujours vos visages’ (Ik zal altijd
jullie gezichten zien), een film uit 2023.
In Frankrijk wordt sinds 2014 aan
slachtoffers en daders de kans geboden
om met elkaar in gesprek te gaan. Het
hoort bij wat genoemd wordt
‘herstelrecht’. Deze gesprekken worden
begeleid door professionals en door
vrijwilligers. De film laat ons meekijken
met de ontmoetingen tussen veroor-
deelde mannen en hun slachtoffers.
Als kijker verbind je je gemakkelijk met
wat mensen, slachtoffers en daders, is
overkomen. Hoe beïnvloedt deze film onze
oordelen en daden? De vraag is hoe een
nieuw begin in mensen kan ontstaan.
Woensdagavond 5 februari, 20.00 uur,
in De Spylder te Warns.
Toegang vrij. Mogelijkheid van een
gift na afloop omwille van de kosten.

Graafwerk
Bij de gespreksgroepen ‘Graafwerk’
delen we onze verhalen en denken
we na over een onderwerp. 
De ochtendgroep komt voor het 
eerst bijeen om 9.30 uur op woens-
dag 25 september bij Klaaske 
Breimer, ‘t Sou 26.
De avondgroep heeft de eerste 
bijeenkomst op dinsdag 10 septem-
ber om 17.00 uur. Info bij Cornelis de Roos.    

Spaardoel
Bij het thema ‘als nieuw!’ stellen onze diakenen in Warns
voor om dit seizoen samen te sparen voor stichting
Exodus. Deze stichting is voortgekomen uit de kerk en zet
zich in voor wie na de gevangenis opnieuw mag beginnen.
Ook met aandacht voor hun naasten. Zie www.exodus.nl



OKT
do 3, Tijd voor thee: inloopmiddag, blz.3 
zon 6, 9.30u, Afscheid ds. Joke & 
ds. Michiel, gez. in Martinikerk Koudum 
ma 7 okt, Ouderensoos, blz.3
wo 16, Middagdienst in de Martini, blz.4
woe 16, Maaltijd alleengaanden 60+, blz.7
zat 19, Samen naar ‘Op ‘e Nij’, blz.2
zon 20, Muziekmiddag Trio Plamure, blz.5
do 24, lezing ‘de droom van Luther’, blz.5

NOV
do 7, Tijd voor thee: leuke middag, blz.3
wo 13, Maaltijd alleengaanden 60+, blz.7
do 14, Film kijken: ‘The old oak’, blz.2
do 21, Muzikale avond Gerard Zwart, blz.4 

DEC
do 5, Tijd voor thee: leuke middag, blz.3
zat 14, Kerststukjes maken, blz.5 
wo 18, Maaltijd alleengaanden 60+, blz.7
di 24, Kerstavond
wo 25, Kerstfeest

JAN 2025
do 9, Tijd voor thee: leuke middag, blz.3
wo 15, Maaltijd alleengaanden 60+, blz.7
do 16, ds. Maartje: ‘na detentie’, blz.6
wo 22, Middagdienst in de Martini, blz.4
wo 22, Creatief met mozaïek, blz.6

OVERZICHT DATA

SEPT 2024
zon 22, 9.30u, Startzondag Koudum
di 24, Gemeente Groei Groep, blz.4
wo 25, Graafwerkgroep Warns, blz.7
zon 29, 9.30u, Startzondag Warns
zon 29, 9.30u, Startzondag Molkwerum

FEBR
wo 5, Film in De Spylder ‘Je verrai…’, blz.7
do 6, Tijd voor thee: leuke middag, blz.3 
vr 7, Samen eten: nieuwe smaken, blz.3
wo 12, Maaltijd alleengaanden 60+, blz.7
zon 9, orgelconcert Feike Dijkstra, blz.5

MRT
wo 5, Aswoensdagmaaltijd, blz.7 
do 6, Tijd voor thee, leuke middag, blz.3
wo 12, Biddag voor gewas en arbeid
wo 12, Maaltijd alleengaanden 60+, blz.7
do 20, Weg v. herstel (Dick & Gelke), blz.3
za 29, Tsjerkefair Warns, blz.6

APR
do 3, Tijd voor thee, leuke middag, blz.3 
do 10, Bloemschikken voor Pasen, blz.7 
zon 13, Palmzondag
do 17, Witte Donderdag
vrij 18, Goede Vrijdag
zat 19, Stille Zaterdag
zon 20, Paasfeest 
wo 30, excursie naar Hasselt, blz.4 

MEI
do 1, Tijd voor thee, leuke middag, blz.3 
zat 3, Speurtocht voor kinderen, blz.5
do 8, lezing door Jan Albada, blz.6
wo 14, Middagdienst in de Martini, blz.4
do 29, Hemelvaartsdag

JUNI
zon 8, Pinksterfeest
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